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Voorwoord,

De 16¢ editie van het familicbulletin heeft u hierbij in handen.
Een editie met iets meer foto’s dan gebruikelijk, maar dat zullen
sommige familicleden vast geen bezwaar vinden, staan vader en
moeder, resp.opa en oma er ook eens gekleurd op.

We beginnen het bulletin met een verhaal uit een exotisch oord aan
de andere kant van de wereld, om vervolgens weer naar Nederland
te gaan om kennis te maken met een bestuurslid van onze stichting.

Daarna volgt een nieuwe rubriek, Werk in vitvoering geheten.
Hierin vertellen familieleden wat voor werk ze doen en wat hun
werk inhoudt. Arend van Giffen bijt de spits af.

Naast vreugde kennen we ook verdriet in onze familie, helaas
moesten we afscheid nemen van twee familieleden.

Vreugde over een 65-jarig huwelijk en informatie over het
Familieboek ontbreken natuurlijk niet in het bulletin,

De fotohoek heeft de oplossing van de vorige keer en een nicuwe
opgave, niet zo'n moeilijke deze keer.

We vervolgen met een stuk kerkgeschiedenis uit 1680, toen er ook
al een van Giffen was, die van zich liet spreken.

En we besluiten het bulletin met informatie over de Familiedag,
financi¢n en de lijst met jubilarissen.

Ik wens u veel plezier met het bulletin.

Garderen, 12 april 2007 Hein van Giffen
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Voo rd,

De 16e editie van het familiebulletin heeft u hierbij in handen.
Een editie met iets meer foto’s dan gebruikelijk, maar dat zullen
sommige familieleden vast geen bezwaar vinden, staan vader en
moeder, resp.opa en oma er ook eens gekleurd op.

We beginnen het bulletin met een verhaal uit een exotisch oord aan
de andere kant van de wereld, om vervolgens weer naar Nederland
te gaan om kennis te maken met een bestuurslid van onze stichting.

Daarna volgt een nieuwe rubrick, Werk in uitvoering geheten.
Hierin vertellen familieleden wat voor werk ze doen en wat hun
werk inhoudt. Arend van Giffen bijt de spits af.

Naast vreugde kennen we ook verdriet in onze familie, helaas
moesten we afscheid nemen van twee familieleden.

Vreugde over een 65-jarig huwelijk en informatie over het
Familicboek ontbreken natuurlijk niet in het bulletin.

De fotohoek heeft de oplossing van de vorige keer en een nieuwe
opgave, niet zo'n moeilijke deze keer.

We vervolgen met een stuk kerkgeschiedenis uit 1680, tocn er ook
al een van Gilfen was, die van zich liet spreken.

En we besluiten het bulletin met informatie over de Familiedag,
financién en de lijst met jubilarissen.

Ik wens u veel plezier met het bullelin,

Garderen, 12 april 2007 Hein van Giffen




Bezoek vanuit een exotische hoek..........

Afgelopen zomer hadden Joyce en ik gedurende een paar dagen
bezoek van een nicht. Normaal niets bijzonders, maar in dit geval
toch wel, want deze nicht komt uit een exotisch deel van onze
aardbol, namelijk Nieuw Zeeland.

Het gaat hier om Elly Mete Kingi — Nieuwmeijer en haar
levensverhaal vind ik boeiend genoeg om op deze plaats eens op te
schrijven:

Elly Nieuwmeijer werd op 20 maart 1936 geboren uit Aaltje (Aal)
van Giffen en Cornelis (Cor) Nieuwmeijer. Zij is na haar zus Idskje
(Itty) en haar broer Cor de jongste van het gezin Nieuwmeijer. Zij
woonden toen nog aan de Platanenlaan 69 in Bloemendaal, later aan
de Johan Verhulstweg in Santpoort. Vader Niecuwmeijer is zeeman
en in 1939 verhuist het jonge gezin naar Coulioure in Zuid-
Frankrijk, waar hij kaptein wordt op het privé-jacht van de heer
Violet, een man die zijn vermogen dankte aan een toentertijd
populair drankje, een apéritief met de naam “Bir’,

Elly bewaart haar vroegste en prettige herinneringen aan het huis in
Coulioure en aan de wandeltochten door de prachtige omgeving aan
de kust. Het uitbreken van de oorlog in 1940 maakt nog geen einde
aan dat droombestaan, want dit deel van Frankrijk werd toen nog
niet door de Duitsers bezet. Maar de droom eindigt abrupt in 1942,
wanneer vader Cor door een noodlottige ziekte overlijdt en moeder
Aal met haar drie jonge kinderen gedwongen wordt om haar
toevlucht te zoeken bij de familie in bezet Nederland. Het werd een
zwerftocht. Ze trekken cerst tijdelijk in bij Aal haar zuster Eelkje ‘{
van Giffen en haar man John de Jong aan de Zonnebloemlaan in
Den Haag. Dan strijken zij neer op de bovenwoning van de i
Platanenlaan 43, bewoond door mevrouw Visser, de schoonmoeder
van haar oom Klaas van Giffen in Bloemendaal. Bij de evacuatie
van Bloemendaal in 1944 worden de biezen weer opgepakt en

.

C
kunnen zij terecht bij het jonge gezin van Klaas van Giffen en Miep
Visser in Haarlem.(Dit moet zijn: Overveen,red.)

Na de oorlog vinden zij weer onderdak op de vertrouwde
Platanenlaan, dit keer op nr. 27. Haar oom Ate van Giffen is dan
met zijn vrouw Ton van Riessen ook aan de Platanenlaan komen
wonen en als in dat jonge gezin in 1946 dochier Liesje wordt
geboren, wordt er op nr. 43 even opgepast op de zoontjes, kleuter
Reitze van 4 en peuter Ate van 1 % jaar. Elly herinnert zich dat de
kleine Ate van over de balkonrand even werd 'doorgegeven' naar
iemand in de tuin door hem een klein eindje te laten vallen.

Ate heeft er (voor zover bekend) nooit iets aan overgehouden.....
Wanneer in 1953 ook haar moeder Aal overlijdt moet de 17-jarige
Elly onder voogdij worden geplaatst. Uiteindelijk neemt haar oom
Ate van Giffen het voogdijschap op zich en Elly trekt korte
perioden in bij het gezin aan de Van Vlotenweg 7, afgewisseld met
perioden dat ze als "au pair' in het buitenland vertoeft. In 1958
besluit Elly om haar zus Itty na te reizen en te emigreren naar
Nieuw Zeeland, waar zij in 1961 huwt met Richard John (Dick)
Tuhoe te Ua. Zij krijgen vier kinderen:

1. Richard John (Richard) 1961;

2. Michagl Andrew (Ahu) 1962;

3. Ronald Trevor (Ron) 1964, huwde Kathy Small, 2 knd. Timi
(1999), Moana (2002,

4, Theresa Raewyn (Theresa) 1966, huwde Graham Alpress, 3
kinderen Lucy Mabel (1993), Kathy (1995) en Quinn
(2001).

Na jaren komt er een einde aan de relatie van Elly met Dick .Enkele
jaren later ontmoet zij John (Hoani) Mete Kingi, houtsnijder van
beroep, met wie zij een gelukkige relatie krijgt.

Met haar kinderen, vijf kleinkinderen, haar zus Ity en zwager Joop

Regnier met hun acht kinderen is zij volkomen geworteld geraakt in
Nieuw Zeeland, een prachtig land met een rijke natuur en veel rust
en cultuur. Elke keer als zij bij haar broer Cor in Noord-Holland op
bezoek gaat schrikt zij weer van de enorme verkeersdrukte in de
Randstad.

Elly, het ga je goed !!! Klaas van Giffen, Overveen



Het bestuur stelt zich voor 2:

In Bulletin nr.15 ontbrak één bestuurslid bij het voorstellen, nl Arend van
Giffen. Hij had zijn gegevens per internet verstuurd, maar dat is nooit bij
de redaktie aangekomen, waarschijnlijk zwerft het nog ergens op het
World Wide Web of zo iets.

Intussen is de tweede versie bij de redaktie wel gearriveerd, zodat u nu
kunt lezen, wie Arend is en wat hij doet.

Arend van Giffen, lid.

Arend Jan, zoals zijn officiéle doopnaam luidt, werd geboren op 24
november 1946 te Leiderdorp als jongste zoon van Arend van Giffen en
Anna van Dorssen.Hij doorliep de lagere school, de MULO en de Hogere
Tuinbouwschool, mocht en passent des konings wapenrok dragen als
dienstplichtig Marechaussee ( en dat was een legerafdeling, waar maar
weinig dienstplichtigen bij terecht kwamen !) en na de dienst bezocht hij
de Landbouwhogeschool te Wageningen, met als studierichting
Bodemkunde/ Bodemvruchtbaarheid

Vervolgens werkte Arend één jaar in Haren bij het Instituut voor
Bodemvruchtbaarheid ( volgens Arend was zijn achternaam een stuk
bekender in het Noorden van het land, dan elders).

Vanaf 1977 is hij werkzaam in het agrarisch onderwijs als docent in de
vakken scheikunde/bodemkunde/bemesting op de voormalige
Middelbare Landbouwschool,

Vanaf 1980: sectichoofd van de vakgroep bodemkunde/bemesting.
Vanaf 1983 tot heden: adjunt-direkteur van de MBO-afdeling van het
Agrarisch Opleidings Centrum, Clusius College in Noord-Holland.

Op 14 juli 1982 getrouwd met Hinke Aaltje Lolkema (Henny), hun

huwelijk werd gezegend met drie kinderen, te weten,

Tjarco Hidde 22 jr,. HBO-student, Techn.Bedrijfskunde in
Alkmaar

Renske Susanne 19 jr., HBO-studente, MBRT-duaal in tMCA in
Alkmaar

-

Wytze Jelle 16 jr., MBO-student, Bouwkunde in Heerhugo-
Waard.

Arend heeft vele aktieve hobbies zoals:

-schaatsen (zowel op kunstijs, als natuurijs; hij is in afwachting van
de enige echte elfstedentocht).

-bergsport (vooral inde Pyreneetn.de Grand Randonnee’s)
-toerfietsen ( vooral in het buitenland)

-wintersport

-kamperen

-groot tuinliefhebber

Arend woont in een vrijstaand huis in Sint Pancras ( vijf kilometer ten
noorden van Alkmaar ) met een fraai landelijk uitzicht, waar hij dagelijks

van geniet.

Werk in nitvoering,

Als je het Bulletin van onze
familie leest, gaat het vaak
over zaken, die in het ver-
leden speelden en je zou

soms gaan denken, dat alle

van Giffen’s niet meer tot

de werkzame mensheid
behoren: niets is echter minder
waar en daarom zal er nu een nicuwe rubriek gestart worden met de
naam: Werk in uitvoering met verhalen van werkende van Giffen’s,
wat hun werk zoal inhoudt en of ze dat met plezier doen.

We beginnen deze serie met Arend van Giffen, lid van het bestuur
en werkzaam in het onderwijs.




Op een zonnige zondagmiddag was ik op bezq  bij Arend en
Henny. Arend werkt, zoals u al heeft kunnen lezen in het stukje: Het
bestuur stelt zich voor 2. in het Agrarische Onderwijs.

Het Clusius-college is een scholengemeenschap in Alkmaar met
1600 leerlingen en 160 man personeel.

Op het niveau van Middelbaar_Beroeps Onderwijs bevindt zich op
dit college ook een grote afdeling Agrarisch onderwijs en hier
komen we Arend tegen als adjunct-direkteur.

Op deze afdeling werken ongeveer 90 mensen en de leerlingen
kunnen hier kiezen uit de volgende opleidingen:

1. Groenvoorziening, leidt op voor middenkader- hovenier ( en
voor de buitenlanders onder ons, dit heette vroeger een
tuinman)

2. Vechouderij, vroeger kwamen er op dit soort opleiding 70%
studenten met een agrarische achtergrond en 30% studenten
zonder die achtergrond, tegenwoordig zijn het 100%
boerenzoons en —dochters,

3. Bloemschikken, een kreatieve en kunstzinnige opleiding met
merendeels dames, die deze opleiding volgen. Als de school
open dagen houdt, zorgt deze opleiding voor de
“aankleding” van de school en is al het steen en beton
verborgen onder een ware explosic van bloemen en
bloemkunst, een plasaatje !

4. Paardenhouderij; een lichamelijk zware opleiding met in
het tweede leerjaar veel afvallers, Studie leidt op voor
o0.a.paardrij-instructeur of bedrijfsleider bij een grote stal.
Ook dit is een opleiding waar naar verhouding veel meisjes
mee beginnen en die hebben meestal zelf een paard of zijn
aktief in de hippische sport. De ouders van deze leerlingen
zijn over het algemeen financieel draagkrachtig,

5. Dierverzorging: opleiding tot dierenarts-assistente met
aantekening bevoegd tot het verrichten van paraveterinaire
handelingen, ook kunnen studenten met deze opleidingen
solliciteren bij een dierentuin of gaan werken in de
dierenspeciaalzaak en een eigen dierenwinkel beginnen.
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6. Leveng iddelen-technologie; laboratorium en
fabrieksmatige bereiding van levensmiddelen en dan kun je
denken aan boterfabricage, brood en banketbakkerijen,
groenteverwerking of noem het maar allemaal op.

Arend begint 's morgens om 7.15 uur te werken, doceren is er niet
meer bij, het werk bestaat vooral uit regelen, problemen oplossen en
besturen.

Als er zieke docenten zijn moet er toch iets geregeld worden voor
de studenten,bij leerlingzaken zoals wisseling van nivo of wisseling
van vakkenpakket moet er gepraat worden met de betreffende
leerling en moet er één en ander geregeld worden.

Hij heeft één keer in de veertien dagen bespreking met de negen
amanuenses ( deskundige helpers, de rechterhand van de docent bij
praktijklessen, zoals scheikunde, voeding, landbouwtechniek etc.),
[én keer in de veertien dagen de bespreking met de administratie:
Het doornemen van binnenkomende en vitgaande post, typewerk,
het bijhouden van leerlingendossiers,accountantscontrole HBO-
fraude), etc.

Het aantal ingeschreven leerlingen is uiteindelijk de dobber waar de
school op drijft .

Verder is Arend elke week bezig met de planning voor volgend jaar,
elke week !!

Planning houdt o.a. in: aanmeldingen komen binnen van nieuwe
leerlingen en zittende leerlingen, dat betekent: er komen zoveel
klassen en dat betekent weer : er komen zoveel deelclassificaties ( =
vakken) en daar hebben we zoveel personeelsleden voor nodig. )
Het docentencorps moet voor 1 mei weten of er wel werk voor ze 15
en zo niet, hoe lossen we dat op ? Als de betreffende docent/docente
een vast kontrakt heeft vindt er vaak overplaatsing plaats naar een
andere lokatie van het college of ze doceren ecn ander vak indien
mogelijk. Een biologieleraar kan ook les geven in plantenveredeling
of voortplanting.

Tevens regelt Arend de planning voor bezoeken van de leerlingen
aan de diverse praktijkscholen in Nederland, dat zijn in

Ty B




(

1.Barneveld Dierverzorging

2.Ede Bloemschikken en Levensmiddelentechnologie
3.0enkerk Veehouderij en paardenhouderi]

4 Arnhem Groenvoorziening

De leerlingen worden geacht hier jaarlijks minstens een week intern
te verblijven en een cursus te volgen, enige planning is dus wel
nodig, want de praktijkscholen krijgen ook leerlingen van andere
scholen.

De leerlingen moeten deze cursussen zelf betalen en dan merk je,
dat er bij de cursus Bloemschikken minder aanmeldingen zijn ( de
portemonnaie is hier minder gevuld ) en veel asnmeldingen voor de
cursus Veehouderi] ( leerlingen zijn praktijkmensen, die weten dat
kennis geld kost en durven te investeren in kennis ).Nb. Domme
boeren bestaan dus niet meer in Nederland !!! De huidige veehouder
‘s een ondernemer met een miljoenenbedrijf, het opkopen van
melkquotum kost sommen geld.

Verder houdt Arend zich bezig met de Public Relations en samen
met een collega interne verbouwingen en het onderhoud aan de
gebouwen: lekkage door regenwater wordt dus opgelost.

Alle kontakten en afspraken met leerlingen en ouders moeten
tegenwoordig schriftelijk vastgelegd of schriftelijk bevestigd
worden. :

Werkweken van 60 uur in de week is heel normaal, dat heet
tegenwoordig * inherent aan de functie “, geen dag is hetzelfde en
Arend doet zijn werk met veel plezier; hij ziet nog niet uit naar zijn
pensioen, maar zou het wel fijn vinden om een weekend van drie
dagen te hebben, maar dat kan met deze functie niet en dus werkt

hij gewoon door.
En als je dan leest, wat zijn werkzaambeden allemaal zijn, kun je

hem, denk ik, het beste omschrijven als
De Grote Probleemoplosser.
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Verdrietige mededelingen.

Het afgelopen halfjaar ontvingen wij twee berichten van overlijden, te
weten van Foekje Muntinga- van Giffen en Joeny van Giffen- Bruins.

Foekie Muntinga-van Giffen is op 14 december 2006 in haar slaap
overleden. Zij was nog aanwezig op de laatste familieretinie in Hilver-
sum. Zij was natuurlijk een van Giffen, maar hing toch vooral aan de
familie van de kant van haar moeder, de Kingma's.

Zij was heel bijzonder en haar kinderen zijn trots op haar. Er zijn zoveel
goede en leuke herinneringen, ook dat maakt het verdriet makkelijker te
verwerken, zo schrijft ons haar zoon Maarten.

Na een intens leven, is op 88-jarige leeftijd, op 12 februari 2007
overleden Joeny van Giffen- Bruins. Op de rouwkaart stond het
volgende gedicht:

Do not stand at my grave and weep;
I am not there, [ do not sleep.

[ am a thousand winds that blow.

[ am the diamond glints on snow.

[ am the sunlight on ripened grain.

[ am the gentle autumn rain.

When you awaken in the morning’s hush
[ am the swift uplifting rush

Of quiet birds in circled flight.

I am the soft stars that shine at night.
Do not stand at my grave and cry;

[ am not there, I did not die.

En na een afscheidsdienst in de Gereformeerde Kerk in Nunspeet, met
prachtig orgelspel en ingetogen dwarsfluitspel van neef Hans, werd
Joeny begraven bij haar echigenoot Henny op de Gemeentelijke
Begraafplaats te Nunspeet.




ECHTVERENIGING

En dat zijn ze nou: 65 jaar getrouwd en nog steeds heel gelukkig met
elkaar ( en zo hoort het ook ! )

Ate ( 90 jaar ) en Ton ( van een dame hoor je niet te zeggen, hoe oud ze
is, maar als u het niet verder vertelt, ze was, heel zachtjes zeggen, pas 89
jaar jong toen de foto werd gemaakt )- van Giffen, ze vierden de trouw-
dag in huiselijke kring op 26 november 2006.

Eerder hadden ze in augustus ¢en feestelijk dag met alle kinderen en
aanhang, diverse kleinkinderen en een paar neven €n nichten plus
aanhang met een gezamenlijke maaltijd op het Kopje in Bloemendaal. Bij
die gelegenheid werd de foto ook gemaakt.

7e wonen nog steeds aan de Prof. Van Vlotenweg nr 7 te Bloemendaal
en redden zich samen uitstekend met hulp van zoon Johannes, die wat
hand- en spandiensten verleent en z'n moeder behulpzaam is met de
computer. Wellicht hebben er meerdere mensen wel eens cen email-tie
van haar ontvangen ( hoe zo, niet met je tijd meegaan 7 ).

De drukker/redakteur is enige tijd bezig geweest met de kleurenfoto
printen en het heeft enige inktcartridges gekost, maar dat moet u maar
beschouwen als een kadootje aan dit superpaar ! ‘

Onze wens: ga nog lang zo door en wees een Zegen voor elkaar en uw
omgeving. |

Hein van Giffen.
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Het kerkie in Nijensleck bij Viedder/ famili

7ie hier een foto van het kerkje in Nijensleek bij Viedder in de provincie
Drente. De grond waarap dit kerkje en de pastorie staat, zijn door de
vader van ds Reitze van Giffen ( 11-04-1859 tot 27-01-1938 )

ter beschikking gesteld en hij heeft er peld in gestoken. Het kerkje is in
1893 gebouwd en ds Reitze is de ecrste predikant geweest.

Alhoewel de eventuele afrekening nooit goed is afgerond anders dan dat
van vetdere vergoedingen is afgezien en de kosten ten laste van Reitze —
of zijn vader — is gekomen.

Lees daarover in het themadeel in het familicboek meer. Wel is zeker, dat
het inkomen van Reitze dat hij van de “kerk” kreeg, zo klein was, dat
Vader regelmatig aanvullingen verzorgde om er met het gezin van te
kunnen leven.

Uit het bovenstaande valt op te maken dal aan de situatie
Nijensleek/Viedder in het boek uitgebreid aandacht wordt geschonken.

Als er zich geen onvoorziene obstructies voordoen bij de realisering van
het Familicboek, ligt het in de bedoeling op de Familicdag het eerste
exemplaar van het boek aan het bestuur van de Stichting Familie van
Giffen aan te bieden en voor de leden zal er dan een exemplaar te koop
liggen.

De verkoopprijs was bij het ter perse gain van dit bulletin nog niet
bekend.

.14-
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De fotohoek.

De foto uit het vorige bulletin was de trouwfoto van Anthony Winkler
Prins ( 17-03-1892 20-04-1987 ) en Jacoba van Giffen  02-10-1892
27-11-1988 ), getrouwd op 11-09-1919.

9
gl R 10 13 14 16

1 3 7 11 12 15 Ll ils

19

Links vooraan zittend: 19 X.28 Lambertus van Giffen (echtgenool van
1 en oudste broer van Co 11 )

1 Sybrechtje J.( Siep ) van Giffen-Kingma,
schoonzus van Co (11) en echtgen.van (19 )
3 Tjallien de Vries, vriendin van Co (11)
7 Bertha Huizinga , tante van Tony (12)
11 X.33 Jacoba (Co) nu Winkler Prins- van
Giffen, de bruid
12 Anthony (Tony) Winkler Prins, bruidegom
15 Hendrika van Giffen-Post, moeder van de
Bruid
17 Alieda Winkler Prins- Huizinga, moeder van
de bruidegom
18 Margot Huizinga, tante van de bruid Laohye

Voorste rij v.l.o.r.

Achterste rij v.L.n.r. 2 Vincent Winkler Prins, broer van Tony (12)
4 Piet Jan Winkler Prins, broer van Tony(12)
5 1X.43, Jan van GifTen, vader van de bruid
6 Emmy Boltjes, vriendin van de bruid ( van
haar vriendinnengroep “Zevenster”).
8 Vincent Winkler Prins, vader van de
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bruidegom,

9 onbekend, waarschijnlijk een vriend van de
bruidegom.
10 Truus van Giffen, zus van de bruid.
13 Ton Croiset van Ugchelen (echtgenoot van
Truus en zwager van de bruid. ;
14 X.15 Charlotte (Let) Winkler Prins-van .- ;
. Giffen, echtgenote van Jan Lambertus (16)
(& 1§.X.15 Jan Lambertus Winkler Prins, com van
de bruid.

A6

En nu weten we dus alle namen, behalve die ene onbekende yriend van
Tony. En de foto is de trouwfoto van de ouders van Lied-(Gioossens-
Winkler Pring en Jan Winkler Prins, die zo vriendelijk was om de
ontbrekende namen in ons archief aan te vullen, waarvoor onze hastelijke
dank. De foto werd gemaakt op 11 september 1919 in de tuin van de
pastorie in Goutum ( bij Lecuwarden), waar de vader van de bruid ( Jan
van Giffen ) hervormd predikant was. Het is dezelfde tuin waar ook de
folo uit bulletin 14 is gemaakt, maar op een andere plaats.

En nu de nicuwe foto; eindelijk cens een makkelijke.

Een grootvader (?) met zijn kleinkinderen (?) of toch een oom met wal
straatkinderen 7 En waar 7

Wie het weet mag het zeggen, niet allemaal tegelijk.
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Dat er diverse van Giffen’s dominee waren is bekend, dat ze ook
regelmatig voor hun mening uitkwamen is ook bekend, dat een enkeling
van de preekstoel afstapte en naar huis ging zal wat minder bekend zijn,
maar dat ze openlijk ruzie hadden met collega’s en de Classis, dat
verhaal wil ik u niet onthouden,

Het is een artikel uit de Leeuwarder Courant van 3 mei 1950 (1), waar ik
een kopie van een kopie van had en dat Klaas van Giffen als origineel
had en dat leest een stuk makkelijker.

Er wordt een predikant gewogen, 23 jan.1680: Opschudding in de
Grote Kerk
te Leecuwarden.

leder, die de avonddienst van de 23™° Jan.1680 in de Grote Kerk te
Leeuwarden bezocht, bespeurde dadelijk dat er iets bijzonders aan de
hand was. Het is mogelijk, dat het kerkbriefje de naam van de jonge
predikant, die zou voorgaan, vermeld heeft. Waarschijnlijk is het echter
niet, want de predikant in kwestie schreef later, dat hem de uitnodi ging,
om een beurt waar te nemen, eerst in Leeuwarden gewerd, Maar toen
was het ook weldra rondverteld.

Zo groot was de stad trouwens niet en wie had de naam van David Flud
van Giffen, de jonge prediker van Nieuw Brongerda of De Knipe niet
reeds met lof horen noemen?

Wie wilde hem niet graag horen, die — zo jong nog — reeds hofprediker
was en vaak op het landhuis te Oranjewoud voor de vorstin-douairiére
Albertine Agnes en haar familie voorging ? En werd er ook niet
gemompeld, dat hij, evenals de vroegere Leecuwarder dominee Johannes
van der Waeijen, die sedert een paar jaar door de invloed van vorst
Hendrik Casimir 1l professor te Franeker geworden was, tot de nicuwe
richting der Coccejancn behoorde 7 Van hem zou men een meer
indringend, een bevindelijker woord kunnen horen dan van de meeste
Lecuwarderder predikanten, die stijf rechtzinnige Voetianen en echte
leerdrijvers waren.

Er heerste gespannen aandacht in de Leeuwarder hoofdkerk. De
stadhouderlijke zitplaatsen op de kraak zullen wel niet leeg geweest
zijn. De oude vorstin was zeer kerks en nu trad immers een gunsteling
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van Hare Majesteit op. De kerkeraadsbanken waren in elk geval vol.
Want er was reeds voor de dienst spanning geweest in het ministerie.
Sommige van de oude Voetianen hadden deze preckbeurt graag willen
keren. Zij wisten beter dan de gemeente, wie David Flud van Giffen was
en verwachtten niets goeds.

Ook de gemeente was in grote getalen opgekomen. Het is voor ons heel
moeilijk na te gaan, hoe de mensen in die dagen in de kerk zaten. Een
preek duurde meestal een paar uur en het gesproken woord overheerste
nog meer dan tegenwoordig. Maar wat het ergste was: de preek was
voor het grootste deel onverstaanbaar door de uitvoerige
tekstverklaring, waarbij de hoorders het latijn, grieks en hebreeuws niet
gespaard werd en soms elk verband met eigen leven ontbrak. Ds. Van
Giffen moge dan later als één der hervormers van de preekmethode zijn
geprezen, wat dit betreft was hij nog geheel een kind van zijn tijd.

Men wist dit echter en kwam toch. Want van Giffen had ook iets
bijzonders en bovendien: het was de kerk der vaderen waar men heen
ging en dit wist men zeker: de preek handelde over het Woord des
Levens.

7o waren dan nu de banken voller dan vol en stonden er velen. De lange
tekstverklaring zou men over zich heen laten gaan. Ook in Leeuwarden
wist men reeds, dat vooral in de toepassing Van Giffens kracht lag. Het
dringen op een Christelijk leven, de strijd tegen de dode rechtzinnigheid
en voor de praktijk der godzaligheid, dat was het , waarnaar velen in
deze dagen uvitzagen.

Eeen jonge ijveraar.

Wie was de predikant , naar wiens komst op de kansel zovelen
uitzagen?

David Flud van Giffen was in 1653 te Sneck geboren als zoon van de
vermaarde rechtsgeleerde Thomas van Giffen. Zijn vader had hem
vitstekend huisonderwijs laten geven. Zo was de jonge David reeds op
12-, 13-jarige leeftijd met Erasmus’ “Handboek van den Christelijke
Krijgsman” in aanraking gekomen.

Dit had hem, eigenlijk tegen de zin van zijn vader, de dominees-
loopbaan doen kiezen.
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Na zijn studietijd te Francker was hij in 1674 tot de Evangelicbediening
toegelaten en predikant geworden te Wikel. Hier had hij vier jaar
gestaan en was toen te Nieuw Brongerga beroepen ( 1678 ).

Toen stond hij echter al in reuke van ketterij. Waarschijn lijk door
omgang met de reeds genoemde Van der Waeijen en diens echtgenote
kwam hij in verzet tegen de vele formuliergebeden. Het Onze Vader
wilde hij slechts viermaal per jaar bidden bij het Heilig Avondmaal. Dit
en zijn opvatting, dat men dit allerzuiverste gebed niet door de kinderen
mocht laten opdreunen, werd als Brownisterij - de naam van één der
vele ketterijen it die dagen — bestreden. De Classis Zevenwouden, die
zeer ijverde voor zuiverheid in de leer, werkte zijn beroep eerst tegen.
Maar toen Van Giffen toegaf, deed hij toch in februari 1679 intree in
Nieuw Brongerga.

Hier, vlak bij Oranjewoud, kwam hij in de gunst van het Hof en werd
ook — wat men hem later kwalijk nam — zeer populair in de eigen
gemeente en in de wijde omgeving.

Uit vele plaatsen in de omtrek, b.v. Heerenveen, kwam men hem horen.
Hij hield druk bezochte conventikelen, waar hij leringen verkondigde,
die van de gewone zeer afweken. Het duurde maar heel even, of de
grote meerderheid van de Classis, vooraan ds Henr.Brinck van Joure,
stond tegenover hem. Men nam hem zijn “hoogmoedig * optreden zeer
kwalijk.

De preek te Leeuwarden en de gevolgen.

Dat was dus de 27-jarige predikant, die in de grote kerk te Leeuwarden
zou optreden.

Voor ons ligt de preek, die hij die bewuste 23" Jan.1680 gehouden
heeft. Deze preek is onder de titel: “De nog verwachte Heerlijkheid der
Kerke in de laatste dagen, getoond uit Psalm 8 : 10 %, tezamen met cen
andere,die hij vijf dagen later op het Hof te Leeuwarden hield over Job
19 : 25 ( titel: Jobs levende Goél ); uitgegeven, voorzien van een brief
van Van der Waeijen, een opdracht van de vier vorstinnen en een
voorwoord van 70 bladzijden. In dit voorwoord wordt uitvoerig op alle
bezwaren ingegaan en horen we ook een verslag van een roerige dienst.
Want de dienst verliep vreemd. De gedachte, die van Giffen
ontwikkelde, dat nl. nog voor Christus’ wederkomst op aarde een nieuw
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en vreedzaam koninkrijk der gelovigen zou kunnen komen, ging
lijnrecht in tegen de heersende opvatting, die voor de kerk enkel strijd
en verdrukking verwachtte. Men moest toch niets hebben van wat toch
chiliasme was, ook al verwierp van Giffen het woord. Men speurde de
Doperse en Labadistische gedachte van de gemeente zonder viek of
rimpel en vooral, men ergerde zich aan de hoogmoedige en liefdeloze
toon.

Van Giffen hekelde immers de kerk en zei bijvoorbeeld “ de
broederschap is weg, daar zijn er die zocken een meesterschap in de
kerke op te rechten en een schrikkelijke overheersing, men heeft een
Paus int herte, het schijnd of het ons niet raakt dat deene de ander
uitnemender moet achten™.

Toen van Giffen was uitgesproken, weigerden verschillende collega’s
hem de broederhand. Er werd nog in dezelfde dienst aan de verzamelde
schare meegedeeld, dat de volgende zondag de juiste verklaring van
Psalm 8 in een preek zou worden gegeven. Bij de gemeente bracht deze
mededeling grote beroering te weeg. Want velen waren zeer gesticht en
verlieten het kerkgebouw diep onder de indruk.

Ook de stadhouderlijke familie stond achter van Giffen. Vooral op
aandringen van de vorstinnen, wier “voorbidder” hij was en met wie hij
herhaalde malen bijbeloefeningen had gehouden, werden de beide
preken uitgegeven. Wij vernemen niet hoe groot de oplaag was, maar
vast staat, dat deze binnen enkele maanden was vitverkocht. Dit was
zeer tot ongenoegen van de heersende partij en vooral van de Classis
Zevenwouden. Vooral het feit, dat van Giffen zijn preken zonder
kerkelijke goedkeuring uitgaf, prikkelde het verzet.. Dit verzet leidde tot
tweetrlei. Van Giffen, die in het volgend jaar te Sneek beroepen werd,
kreeg als niet volkomen rechtzinnig geen toestemming om dit beroep te
aanvaarden. Met de stadhouder op de achtergrond moest de Classis
Zevenwouden gedwongen worden het beroep toe te staan. Maar kon dit
beroep tenslotte niet gekeerd worden — sommige schrijvers menen dat
van Giffen satisfacktie had moeten geven — niet belet kon worden, dat
de Classis een geharnast tegenschrift opstelde, dat in 1681 verscheen
onder de titel:” Waarschouwinge aan de Friesche kerken tegen de
doordringende schadelijke Nieuwigheden in de religie ...."

221-



¢

De schrijver van deze waarschuwing was ds.H.Brinck, volgens van
Giffen “een onbeschaamde quant”, volgens de niet geheel
onbevooroordeelde Ypey “ een heerzuchtige hierarc ". Deze
waarschouwinge is een boek in duo-decimo-formaat van 513 bladzijden
( zonder het voorwerk ) en bevat een doorlopende smeekbee:” Set de
oude palen niet te rugge”. De onrechtzinnigheden, waar van Giffen van
verdacht werd, worden hierin allen opgesomd en uitvoerig weerlegd.
Een van de onvermijdelijke ver-

En hier e:indigi het krantenknipsel van deze ruzie in de kerk.

Wilhelmus 4 Brakel ( van 1673 — 1683) predikant te Leeuwarden, was
het niet met de zienswijze van ons familielid eens en heeft daar diverse
artikelen (“tijdschriften”) overgeschreven en uitgegeven. Deze zijn in
1979 herdrukt door uitg. De Banier te Utrecht. Voor de liefhebbers van
dit soort geschriften hebben we nog een artikel vit “de Gezinsgids™ van
15 december 1979, een fotokopie sturen we u graag toe. HvG.

(
Familiedag 2007.

Wij houden onze familiedag in 2007 op D.V. 15 september en u vindt in
dit bulletin een aanmeldingsformulier met een acceptgirokaart en een
folder om op het prikbord te hangen als geheugensteuntje.

We houden de reiinie weer in Restaurant Groot Kievitsdal in Baarn, waa
we tot 16.00 uur welkom zijn en ook weer de beschikking hebben over
de bowlingbaan, Bij droog weer is er voor de liefhebber nog een

wandeling te maken met een verrassing. Wat dat inhoud 7 Het heeft iets
met kloten en klootzakken te maken, maar u ziet het vanzelf wel.

We hopen weer vele familieleden met aangetrouwd te ontmoeten.

Wilt u zich vodr 1 mei 2007 aanmelden ? We hebben de aanmeldtermijn
bewust kort gehouden ( 14 dagen ), als het langer zou zijn, zou de
uitnodiging op de stapel nog te behandelen komen en vaak vergeten
worden. Dus wordt nu even weer heel aktief, vul dat
aanmeldingsformulier helemaal in, verstuur het en dat zien we u graag Of
15 september 2007 in Het Kievitsdal vanaf 10.00 uur.

Financieén.

In dit bulletin vindt u op een losse bijlage een financieel verslag en de
kascontrble met een acceptgirokaart voor de jaarlijkse bijdrage.

Deze bijdrage is nog steeds € 15.- per jaar per lid en is in al die jaren nog
steeds niet verhoogd, dat is ook niet nodig , we hebben ons met uw
penningen tot op heden aardig kunnen redden.

Als u toch bezig bent met die vlaag van aktivisme ( zie het stukje over de
familiedag), vul dan ook meteen die acceptgirokaart in, dan is iedereen
weer tevreden en kunnen wij ons vrijwilligers- werk weer vooru met
plezier doen.

HvG
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Wij wensen de onderstaande familicleden van harte geluk met hun{umndtr: verjanrdagen

21 jaar hopen te worden:

18-10-
2007 Yuri v, Giffen
97.8-2007 Matthijs v Giffen

14-5-2007 Leura Joh. v, Giffen
21-6-2007 Hanneke v, Gifen

50 janr hoopt te worden:
4-10-2007 Michelle  van Giffen-Mesker

65 jaar hopen te worden:

25-11-

2007 Reitze . Giffen
15-5-2007 Tineke Fweers-v, Giffen
5.7-2007  Reitze v, Giffen
0-6-2007 Kees van den Berg

70 jaar hoopt te worden:

28-10-

2007 Reitze v, Giffen

75 jmar hopen te worden:

6-6-2007  Cor Miewwmeyer
van der Glas-de
15-4-2007  ldskje Jongh

#0 jasr hoopt te worden:
11-4-2007  Andre Wegener Slecswijk
14:4-2007 David v, Giffen

5 jaar hopen le worden:
2-11-2007 Zus Hillen-v. Giffen

25-9-2007 Jan Winkler Prins

31-10-

2007 Dep Winkler Prins-
-Hoogen
Stoevenbeld

#1 jaar hoopt te worden:

26-7-2007 Ate van Giffen
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Hogesteeg 43
Lorentzweg 90
Boegspriet 21

Lorentzweg 90

Heemsteedse Dreef 8
Westeres 4
Boegspriet 21
Deylerweg 56
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Dierenlnan §
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Brunelstraat 16

Prof, van Viotenweg
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Heemstede
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